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“Het was zomer en er lag nog veel sneeuw in de bergen. Bij het betreden van 
de eerste sneeuwvelden volgden we de voetsporen van onze voorgangers. 
De platgetreden sneeuwpaden leken op het eerste gezicht de makkelijkste en 
veiligste weg. Later, toen we uitgleden op verijst sneeuw en door ontdooide 
sneeuw zakten, bleek het platgetreden pad allesbehalve makkelijk en veilig 
te zijn. Bij de volgende sneeuwvelden maakten we dus bewustere keuzes en 
zochten naar alternatieve paden. Soms besloten we het spoor te volgen, een 
andere keer maakte we een nieuw sneeuwpad, en soms liepen we om het 
sneeuwveld heen. Of het altijd de beste weg was? Het was onze weg, en het 
bracht ons verder, samen, in dit prachtige landschap”
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Terug is ook

 



Sneeuwpaden zijn meestal geen bewust eigen gekozen paden. Vaak treden 
we letterlijk in de voetsporen van onze (voor)ouders en opvoeders. Om onze 
sneeuwpaden te (h)erkennen en te kunnen onderzoeken voor welke functie 
ze zijn aangelegd, is vaak een stap terug nodig. Een stap terug naar de bron 
van je ontwikkeling, naar het familiesysteem waar je uit voortkomt en het 
levenspad dat je gelopen hebt. Het begrijpen van jouw unieke levenspad 
helpt zicht te krijgen op jouw paadjes. Het maakt je bewust wanneer en op 
welk sneeuwpad jij loopt en of je al dan niet nieuwe paadjes wilt verkennen. 
Terug gaan brengt je uiteindelijk verder.

Nieuw gedrag ontwikkelen kan aanvankelijk onnatuurlijk en zwaar voelen.  
Zoals de eerste stappen in dikke verse sneeuw zwaar voelen. Je bent je 
bewust van iedere stap en de weg lijkt eindeloos te duren. De verleiding is 
groot om alsnog het platgetreden pad te nemen. Een sterk verlangen, moed 
en volharding brengen je uiteindelijk nieuwe paden, en mogelijk VERDER dan 
je had gedacht. 

PADEN VERLEGGEN
Het beeld van een sneeuwpad spreekt voor mij tot de verbeelding en ik 
zie het als een mooi metafoor voor ons gedrag. De platgelopen sneeuw 
vormt een verleidelijk pad om te belopen. Sneeuwpaden zijn regelmatig 
belopen paden met een duidelijke richting en zijn vergelijkbaar met onze 
gedragspatronen. Door aanblijvende sneeuwval (te vergelijken met het 
doorgaande leven) stijgen de sneeuwwanden tot hoogten, waardoor 
alternatieve paden niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. Onze eigen 
sneeuwpaden lijken de meest logische en meest comfortabele keuze, 
maar dit kan bedrieglijk zijn. Een veel belopen pad wordt op den duur glad 
en je kunt er op uitglijden. Wat ooit effectief gedrag was en een functie 
had, kan in een andere levensfase en/of context ineffectief, en soms zelfs 
schadelijk worden. Een paar keer flink onderuit gaan of niet verder komen, 
kan een aanleiding zijn om op zoek te gaan naar nieuwe paadjes, of te wel 
gedragsalternatieven.

Juist in tijden van verandering grijpen we terug op onze zekerheden en 
komen we onze sneeuwpaden tegen. We gebruiken het gedrag dat we het 
beste kennen en waar we ons comfortabel in voelen. We moeten dan soms 
concluderen dat ons gedrag in deze nieuwe situatie niet meer werkt en dat 
iets anders nodig is.
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